Herdenking bij het graf van Angus Peter MaclLeod

Maandag 4 november 2019 op de oude begraafplaats aan de Westkapelseweg
Aanvang 13.30 uur, deelnemers:

Colin MacLeod, zoon van Angus Peter MaclLeod
Schoolkinderen van Kindcentrum ‘t Paalhoofd
Unie van Nederlandse Veteranen — Roosendaal
Vertegenwoordigers van Wings to Victory

Cora Roelse - Boogaard, Luctor et Emergo

Kelly Heathfield, Inter Scaldis Pipes and Drums

Programma:
* Woord van welkom door Jos Boot, voorzitter Comité Bevrijding Zoutelande
* Gesprek met de kinderen door M.P. van den Broecke, Unie van Veteranen
* Colin MacLeod: “Wie was Angus Peter MacLeod”
* Gedichten door schoolkinderen
* Kelly: “Amazing Grace”
* The Exortation (vermaning), aansluitend antwoorden allen:
“We will remember them”
* Cora: “Last Post”
* Minuut stilte
* Kelly: “Lament”
* Kranslegging/Bloemen, Kelly: “Highland Cathedral”
* Afsluiting door Comité
( programma kan worden onderbroken met een Flyby door Wings to Victory)

...God’s Greatest Gift, Remembrance...



Gedichten bij de herdenking bij het graf van Angus Peter MacLeod

04 november 2019
Gedicht 1:
November 1944, Zoutelande bevrijd,

waar vijf jaar op moest worden gewacht.
Wat waren de mensen verblijd

Ondanks de ellende die de oorlog bracht.

Vijf lange jaren van onderdrukking
Onbeschrijfelijk leed is er geleden.
Dood en verderf waren niet gering
Bombardementen op vele steden.

Jodenvervolging, gewelddaden
Hongerwinter, gebrek aan alle dingen
Vele verzetsstrijders verraden
Soldaten die kwamen en gingen.

Pijn, verdriet en angstige jaren,
Het was een hele moeilijke tijd.
Miljoenen hebben dit ervaren

Toch verloor Duitsland de strijd.

Nu 75 jaar vrijheid gedenken

Dat er nooit meer oorlog zal ontstaan
Moge God ons blijvende vrede schenken
Zodat wij veilig verder mogen gaan.

Laten we de bevrijders blijven waarderen
En zij die hun leven lieten in de strijd

Blij dat we nu in vrede mogen verkeren
En dankbaar mogen leven in vrijheid.

Gedicht 2:

Ik leefde niet in oorlog en geweld

ken ook geen angst voor bommen en soldaten
Of voor verraders die hun land vergaten

Zag nooit een mens door een geweer geveld

'k Weet uit verhalen die mij zijn verteld

Hoe mensen huis en haard moesten verlaten
En lang in concentratiekampen zaten

Door wanhoop en ellende vergezeld.

Ik weet dat velen spoorloos zijn verdwenen
Ze zaten in 't verzet of waren Jood.
men weet niet waar of hoe ze zijn gedood.

Ik méet wel blijven stilstaan bij diegenen
Die sneuvelden; de oorlog is voorbij
Maar door hun offer is mijn leven vrij!



