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In 1914 kwamen zij als vluchtelingen ons land binnen. Zij werden in Zierikzee opgevangen en 
vestigden zich er. Zij hadden het daar goed en voelden zich er thuis. Maar ook hier werden zij weer 
verjaagd en ten slotte vermoord. 

Dit waren hun namen: 

Abraham Spalter geboren 4-4-1878 en op 7-9-1942 op 65-jarige leeftijd in Auschwitz vermoord,  
Delphine Dreyfus geboren op 15-5-1883, op 7-9-1942 op 59-jarige leeftijd in Auschwitz vermoord,  
Roger Spalter geboren op 28-7-1912, op 15-3-1945 op 32-jarige leeftijd vermoord ergens in Midden-
Europa. 
 
En dit is hun verhaal. 

Het gezin Spalter bestaande uit Albert Spalter  - in Parijs noemde hij zich Albert - met zijn vrouw 
Delphine Spalter-Dreyfus(s) en kinderen Georges en Roger kwam begin 1914 als een van de vele 
Belgische vluchtelingen uit Parijs, blijkbaar via België,  naar Zierikzee. Veel van die vluchtelingen 
werden door particulieren opgevangen , anderen kwamen terecht in een barakkenkamp even buiten 
Zierikzee. De familie Spalter  vond onderdak bij de familie Fränkel, in het Vrije 10 (toen A 238). Als 
beroep van Albert Spalter werd genoteerd boekbinder. 

 

Bron: Zierikzeesche Nieuwsbode 9-10-1914 

Bron: Belgische Vluchtelingen Verblijfregister Gem Archief Zierikzee GSD_22_VERB_15 

Abraham Spalter en Delphine Dreyfus 

Bron: Privécollectie J.A. Spalter 

Roger Spalter 

Bron: Privécollectie J.A. Spalter 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het verblijfsregister blijkt dat zij een woning vonden in Korte Groendal. Verder staan daar ook de 
geboortedata Albert (Zelechow Maly 4-4-1878 (7)), Delphine (Mertzwiller 15-5-1883), zoon Georges 
(Parijs 7-1-1907) en zoon Roger (Parijs 28-7-1912). 

Zelechow was in de 19e eeuw een stad met veel Joodse inwoners. Waarschijnlijk is Zelechow Maly 
(wat klein Zelechow betekent) een Joodse wijk daar. In de tweede helft van de 19e eeuw nam het 
antisemitisme er toe na een paar grote branden in de stad. Het zal de oorzaak geweest zijn dat velen 
de stad verlieten. 

Abraham werd geboren op 4-4-
1877 in Zelechow Maly (Polen) 
geboren. Zijn ouders waren 
Mozes Spalter en Marjem Rechil 
Katz. 
 
 
 
 
 
 
 

Naar Parijs 
 
Abraham wilde boekbinder worden. De opleiding daarvoor heeft hij in Zloczow (of Zolochiv, in 
Galicië, toen onderdeel van Oostenrijk, tussen de twee wereldoorlogen van Polen en nu in Oekraïne) 
gevolgd. Hij werd daar in 1896 ingeschreven als leerling boekbinder, later (waarschijnlijk in 1899 
werd hij gezel en in 1903 kreeg hij zijn diploma als meester boekbinder. In dat jaar, op 25-jarige 
leeftijd,  vertrok hij naar Parijs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Belgische Vluchtelingen Register gezin Albert Spalter Gem Archief Zierikzee GSD_22_4_091 

Mozes Spalter, vader van Abraham 

Bron: privécollectie J.A. Spalter 

Het diploma Boekbinderij van 
Abraham, uitgereikt 12-5-1903 
in Zloczow (Galicië) 

Bron: Privécollectie J.A. Spalter 



 
Daar werden zijn kennis en kunde als boekbinder zeer gewaardeerd. Hij werd chef boekbinden bij het 
bedrijf Simon & Samuel te Parijs. Hij trad daar in dienst op 1-8-1903 en nam er zes jaar later ontslag, 
waarschijnlijk om zich meer bezig te houden met het eigenlijke ambachtelijke boekbinden. Uit zijn 
getuigschrift blijkt dat Simon & Samuel zeer tevreden was over  “son travail et de son honnêteté”.  
Wat hij precies ging doen is niet duidelijk.  
 
Getrouwd 
 
Ondertussen trouwde hij met de in Parijs geboren Henriëtte Rosen , stichtte een gezin en woonde 
daar in Romainville Seine (Fr). Uit dit huwelijk werd op 7-1-1907 de oudste zoon Georges  geboren.  
 

 
 
 
 
 
 
Nadat Henriëtte op 7-7-1910 overleed  hertrouwde hij een jaar 
later, ook in Parijs op 6-7-1911, met Delphine Dreyfus. 
 
Uit dit tweede huwelijk werd zoon Roger geboren, op 28-7-
1912.  
 
 
 
 
 

Vlucht naar Nederland 
 
Onder dreiging van de oorlog met Duitsland nam hij op 1-8-1914 ontslag bij het bedrijf Magnier 
Frères. En korte tijd daarna vluchtte hij met zijn gezin via België naar het neutrale Nederland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Henriëtte Rosen, de moeder van Georges, 
overleden in 1910 

Bron: privécollectie J.A. Spalter 

Zoon Georges in Parijs en in Nederland         

           Bron: Privécollectie J.A. Spalter                                      zoon Roger 



 
Delphine werd geboren op 15-5-1883 in Mertzwiller 
(Mertzweiler) in de Elzas (toen Duits). In Mertzwiller was een 
Joodse school. Of Delphine daar ook op gezeten heeft is niet 
bekend, maar waarschijnlijk is dat wel.  
  

Joodse school in 
Mertzwiller, 
gebouwd in 1862 in 
de ‘Judengasse’, nu 
de rue du Général-
de-Gaulle 18 

Mertzwiller, jaar onbekend. 
Aan de rechterzijde de 
‘Judengasse’. De straat 
waaraan ook de Joodse 
school stond. 

Joodse begraafplaats 
in Mertzwiller 

Ouders Delphine Dreyfus 

Bron: Privécollectie J.A. Spalter 



 
Vestiging in Zierikzee 
 
 

 
 
 
 
 

Bron: Gemeentearchief Zierikzee BVR blad 347 



 
Het gezin ging wonen  in de Korte Groendal  32 (toen D458). Het pand was in zijn eigendom want 
later in 1938 vroeg hij een bouwvergunning aan voor het pand.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abraham kon direct aan de slag als chef boekbinden bij de firma Ochtman & Zoon, die naast een 
winkel in de Lange Nobelstraat ook een boekwinkel had aan de Appelmarkt, op de hoek met de Korte 
St Janstraat. 

In 1919 kreeg hij een lovend getuigschrift mee; men had hem leren kennen “als een hoogst 
beschaafde en ijverige man, wiens gedrag niets te wenschen overlaat”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeven jaar later werkte hij nog steeds voor de firma Ochtman, wat blijkt uit de tekst van een 
kwitantie ten behoeve van zijn aanvraag om het Nederlanderschap te verkrijgen. Dat werd hem 
verleend: Abraham Spalter werd op 22-7-1927 genaturaliseerd. 

 
 

Getuigschrift dd 21-6-1919 
Bron: privécollectie J.A. Spalter 

Bron: Gem Archief Zierikzee 
Bouwvergunningen 1927 / 293 

Abraham heeft het zelf 
ondertekend. 

In 1925 werd zoon Roger Bar 
Mitswah. 
Bron: privécollectie J.A. Spalter 



De aanvraag daarvoor kostte trouwens fl. 200,-, een groot bedrag in die tijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen kon hij zich ook actief inzetten in de plaatselijke politiek, getuige de krantenberichten over 
gemeenteraadsverkiezingen in Zierikzee. Hij stelde zich kandidaat voor de Vrijzinnig-Democraten. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Abraham Spalter werd in 1925 ingewijd als leerling vrijmetselaar bij Loge De Ster in ’t Oosten te 
Zierikzee en werd in 1927 daar verheven tot meester vrijmetselaar. Zoon Georges heeft later daar 
enige woorden aan gewijd in een voorwoord van de kandidaatsscriptie van zijn hand uit 1984: 

"Mijn vader, afkomstig uit Oostenrijk, was volgens toenmalige Joodse traditie reeds op de leeftijd van 
4 jaar met het leren van het Oude Testament begonnen en op oudere leeftijd met de aansluitende 
testamentische literatuur. Hij kwam in aanraking met jiddische schrijvers als Peretz en Schalom Asch, 
die het specifieke joodse leven van het platte land tot hun onderwerp hadden. Als vak koos hij de 
boekbinderij, die hij eerst in Oostenrijk en daarna in Parijs uitoefende.  
Als gevolg van W.O. 1 kwamen wij in Nederland en belandden in Zierikzee, waar mijn vader direct 
werk vond. In de binderij werkte hij alleen. Regelmatig kwam hij in aanraking met het Nieuwe 
Testament, dat door het vele gebruik dikwijls gerepareerd moest worden. Tussen zijn werk door las hij 
wel eens een hoofdstuk en begon zich nu ook voor het Nieuwe Testament te interesseren. Het gevolg 
was, dat bij ons niet-joodse vrienden over de vloer kwamen. Interessante gesprekken tussen de goed 
onderlegde Jood en de goed onderlegde, dikwijls Calvinistische Christenen vonden regelmatig plaats. 
Totdat op zekere dag mijn vader in aanraking kwam met een vrijzinnige predikant, die vrijmetselaar 
bleek te zijn. Een voor hem onbekende nieuwe wereld opende zich. Het resultaat was, dat hij zonder 
schroom tot de Orde toetrad. Langzamerhand ontstond bij ons thuis een andere sfeer. Mijn vader, 
resp. wij sloten vriendschappen met mensen, die wij voordien nooit ontmoet zouden hebben. Een 
strikt persoonlijke opmerking wil ik hieraan toevoegen. De enkele woorden aan mijn vader gewijd 
dienen de grafsteen te vormen op zijn onbekend graf." 

Bron: Kandidaatsscriptie “Jan van Ruusbroec”  door Georges Spalter, 1984 

Bron: Zierikzeesche Niieuwsbode 5-1935 

Bron: Zierikzeesche Nieuwsbode 22-6-
1939 

Kwitantie gedateerd 2-2-1926 n.a.v. aanvraag van Abraham om 
het Nederlanderschap te verkrijgen. 
Bron: privécollectie J. Spalter 

Korte Groendal 32  (in 2016) 



Georges Spalter heeft in 1993 het schootsvel dat zijn vader gedragen heeft als vrijmetselaar aan zijn 
moederloge Loge De Ster in ’t Oosten te Zierikzee geschonken. Het hangt ingelijst in het logegebouw. 
 

Ook een ring met als inscriptie het jaar 
van zijn inwijding heeft hij aan de loge 
geschonken.  

 

Georges is net als zijn vader ook vrijmetselaar geweest: hij 
was jarenlang lid van loge Anna Paulowna  in Zaandam en 
later bij loge Vicit Vini Virtus in Haarlem.  

Hij ligt naast zijn vrouw Lieselotte Wolf begraven op de 
Joodse begraafplaats in Haarlem (Halfweg). 

Georges gaat in de handel, Roger wil violist worden 
 
Georges bezocht in Zierikzee de Rijks-HBS, zoon Roger de MULO (Georges was blijkbaar geen 
gemakkelijke leerling want op zijn overgangsrapport naar de vierde klas stond aantekening bij 
gedrag: berispelijk). Hun verdere carrière liep ook anders. Waar Georges in de handel ging, was Roger 
zeer muzikaal en ging daar mee verder. Maar niet direct want na zijn middelbare school werkte hij 
eerst als kantoorbediende op de Scheldebank in Zierikzee. Hij bleek een bijzonder talent te hebben 
voor het vioolspel. De keus viel op een opleiding bij het Vlaamsch Conservatorium in Antwerpen.  
Zijn vader schreef een aanbevelingsbrief die, nadat men met Roger en zijn vioolspel kennis had 
gemaakt,  in lovende termen beantwoord werd. Wel werd er benadrukt dat gezien de wat hogere 
leeftijd van Roger, hij “op twee jaren meer moet doen dan anderen op vier jaren” . En dat deed hij 
dan ook, hij begon in 1931 aan de vioolstudie en studeerde zeer ijverig wat beloond werd met het, 
met goed gevolg, afleggen  van het ene na het andere examen.  Zijn ouders volgden de studie van 
hun jongste zoon nauwgezet en zorgden er voor dat de Zierikzeesche Nieuwsbode van zijn successen 
steeds berichtte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Zierikzeesche Nieuwsbode 21-9-1931 

Bron: Zierikzeesche Nieuwsbode 2-4-1930 

Brief van Roger 
gedateerd 1-7-1932 
waarin hij meedeelde 
geslaagd te zijn voor 
een van de vele 
examens die hij moest 
afleggen. 

Bron: privécollectie  
J.A. Spalter 



 
Tijdens zijn vioolstudie trad hij in Zierikzee vaak op bij allerlei gelegenheden wat blijkt uit diverse 
artikelen in de Zierikzeesche Nieuwsbode, zowel in Zierikzee als daarbuiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Geslaagd 
 
En tenslotte kon hij in juli 1934 zijn studie aan het conservatorium afronden.  
 

Ter gelegenheid van de uitreiking van de diploma’s werd een groot concert gegeven in het gebouw 
van de Koninklijke Fransche Opera te Antwerpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Zierikzeesche Nieuwsbode 13-7-1934 

Bron: Zierikzeesche Nieuwsbode 4-4-1932 

Concert ter gelegenheid van de uitreiking van de diploma’s van het Vlaamsch Conservatorium te Antwerpen. Op 
21-12-1934. Ook Roger deed daar uiteraard aan mee. 

Bron: privécollectie J.A. Spalter 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij bood zich na zijn vioolstudie aan als vioolleraar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoewel hij tijdens zijn studie uiteraard ook vaak in Antwerpen verbleef , verhuisde Roger op 4-5-
1937 definitief naar Antwerpen. Hij werd daar lid van de Vlaamsche Philharmonie. Helaas werd hij 
daar in 1940 ontslagen vanwege zijn joods zijn. Hij besloot toen terug te keren naar Zierikzee. Op 3-8-
1940 trok hij weer in bij zijn ouders in de Korte Groendal.   
Toen in 1938 Georges en zijn vrouw Lieselotte naar Dordrecht verhuisden liet  ook daar Roger van 
zich horen. 
 

Roger stuurde zijn ouders een telegram 
om hen te laten weten dat hij geslaagd 
was, en hoe! 

Bron: privécollectie J.A. Spalter 

Roger Spalter op 27-jarige leeftijd  

Bron: Zierikzeesche Nieuwsbode 19-12-
1934 

Aankondiging ten behoeve van een concert in het Concertgebouw in Zierikzee op 7-5-1935 

Bron: Privécollectie J.A. Spalter 

Bron: Zierikzeesche Nieuwsbode 13-8-1936 



 
De loopbaan van Georges 
 
Zoon Georges ging in zoals gezegd in Zierikzee naar de Rijks HBS en verwierf daar in 1927 het HBS-A-
diploma. 
Georges werkte eerst als klerk op het gemeentehuis en 
een advocatenkantoor . 
Dat hij dat met genoegen deed blijkt uit de advertentie die 
hij plaatste in de Zierikzeesche Nieuwsbode van 8-3-1929. 
 
In 1931 (om precies te zijn 29-9-1931) vertrekt Georges 
naar Schiedam.  Hij komt op 17-5-1934 terug vanuit 
Rotterdam naar Zierikzee. 
 
 
 
Georges was evenals zijn vader actief in de plaatselijke politiek , voor dezelfde partij, de Vrijzinnig 
Democraten Bond; Georges in de V.D.J.O. (Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie, opgericht 
in 1923). In 1936 was hij daar voorzitter van. 
 
De VDJO (opgericht in 1923) kende aanvankelijk een 'kwakkelend' bestaan met een zestal afdelingen in 
studentensteden en rond de 300 leden. Vanaf 1933 was er sprake van groei, waarna  in 1940 het ledental was 
opgelopen tot 3200 en er ruim 70 afdelingen waren. De aanhang zat vooral in het westen van het land, maar 
later ook in Friesland. 
De VDJO had een eigen blad: Jongeren en Democratie, een eigen vlag en logo, en een eigen lied. Naast  
lezingen en discussiebijeenkomsten organiseerde de VDJO film - en diavoorstellingen, muziek- en 
dansavonden en kampen, waarbij werd gewandeld en gefietst. Het was meer een studie - en 
gezelligheidsvereniging (een soort AJC) dan een politieke organisatie, maar wel werden landelijke 
prominenten uitgenodigd als spreker.  
Tijdens de Bezetting bleef de VDJO actief, tot de Duitsers haar in 1941 verboden. Wel bleven er illegale 
plaatselijke afdelingen bestaan en was er een illegaal blad 'De Hand aan de Ploeg'. In VDJO-kringen leefde 
sterk de wens om na de bevrijding tot een brede progressieve volkspartij te komen. In 1945 hervatte de 
VDJO haar werkzaamheden en in 1946 kwam de grote wens van de VDJO tot uiting in de fusie met andere 
socialistische jongerenorganisaties tot de 
Democratische Socialistische Jongeren Vereniging 
‘Nieuwe Koers’   
De VDJO was politiek gezien sterk georiënteerd op de 
moederpartij. Op ideologisch vlak was dit niet anders. 
Door middel van kampen probeerden de Vrijzinnig-
Democratische jongeren de jeugd hun idealen bij te 
brengen. (Bron: www.parlement.com). 

 

 

 

 
 

Bron: Zierikzeesche Nieuwsbode 14-9-1936 

Bron: Nieuw Israëlitisch 
Weekblad 5-4-1940 

Bron: Zierikzeesche Nieuwsbode 8-3-1929 

 

http://www.parlement.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bron: Zierikzeesche Nieuwsbode 4-8-1936 

In 1935 ging Georges in de vatenhandel. 
 
Bron: 9-11-1935 Vlissingse Courant 

Bijeenkomst van de VD in Veere op 6-8-1936. 
Georges staat helemaal links achteraan. 
Bron: Privécollectie J.A. Spalter 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieselotte was met haar familie in de dertiger jaren vanuit Duitsland (Gelsenkirchen) naar Nederland 
(Amsterdam) gevlucht. De ouders van Lieselotte zijn via Westerbork in Theresienstadt terecht 
gekomen waar zij door ontberingen zijn gestorven. 

Georges en Lieselotte betrokken  op 8-7-1938 hun eerste woning in 
Dordrecht: adres Bilderdijkstraat 29. Zij kregen daar op 3-9-1939 een 
dochter Mirjam.  Roger, de broer van Georges trad daar af en toe op. 
Waarschijnlijk op uitnodiging van Diet Kloos-Barendregt. Zij was 
zangeres  en verzorgde in de periode maart 1941-begin 1942 
huisconcerten bij Joodse Dordtenaren die over een groot huis 
beschikten en plaats konden bieden aan zo’n dertig betalende 
luisteraars. De opbrengst daarvan was bestemd voor Joodse musici 
die vanwege hun jood zijn zonder werk waren. Zo ondersteunde zij 
ook Roger Spalter.  Diet Kloos was, samen met haar man Jan, 
verzetsstrijder. Jan werd doodgeschoten toen zij welgeteld zestien 
dagen getrouwd waren.  Zij ging door met het verzet en vervoerde 
ondergrondse bladen en wapens. Zij is het geweest die hielp bij de 
onderduik van Georges en Lotte in Dordrecht. Ondanks strenge 
verhoren tijdens haar gevangenschap in december 1944 tot eind 
januari 1945 heeft zij deze informatie niet prijs gegeven. 
Heeft zij ook de onderduik van Mirjam bij de familie Barendregt in 
Wormerveer mogelijk gemaakt. 
Diet Kloos-Barendregt overleed op 3-4-2015 in Elden op 90-jarige 
leeftijd. (bron: www.stolpersteine-dordrecht.nl). 
 

 
 

En trouwde een jaar later op 7-7-
1938 in Amsterdam met haar. 
Bron: Zierikzeesche Nieuwsbode 21-6-1938 

Bron: Gemeentearchief Zierikzee BVR blad 347 

Georges verloofde zich op 13-6-1937 met 
Lieselotte Wolf. 

Huishoudboekje van Lotte 
maart-april 1942 

Bron: privécollectie J.A. Spalter 



In 2017 zal aan Diet Kloos-Barendregt  (postuum) de onderscheiding “Rechtvaardigen onder de 
Volkeren” van Yad Vashem, Holocaust Museum te Jeruzalem, worden toegekend. 
 
Wat het echtpaar en hun dochter Mirjam meemaakte in de oorlogsjaren werd zowel in het nummer 
van 1-1-1996 van De Klin (Alkmaar) als in Joods Document Zaanstreek verteld. Het verhaal in De Klin 
werd verteld door Annie Kroon-Smit die Mirjam tijdens de oorlogsjaren gekend heeft. Hieronder zijn 
deze twee verhalen samengevoegd weergegeven met enkele zaken die afkomstig zijn van 
www.stolpersteine-dordrecht.nl. 
 
Annie Smit vertelde 
Mijn vader was aannemer in St. Pancras. Het hout voor zijn bedrijf kocht hij meestal bij houthandel 
Konijnenburg in Wormerveer. Door de jaren heen ontstond er een goede vriendschap tussen de 
directeur Arie Barendregt (de communistische directeur en lid van de Rotaryclub Wormerveer-
Krommenie), zijn vrouw Albertha  (deze woonden op de Noorddijk 37) en mijn ouders. 
Na 1941 was er niet veel hout meer voorradig, maar de goede band met de familie Barendregt van de 
houthandel bleef. Als er weer wat hout voorradig was, liet hij dit altijd weten. 
Ze hadden geen kinderen en dat was voor hen heel jammer. Dikwijls zeiden ze tegen mijn ouders: 
‘Jullie hebben er zo veel (we waren met z’n tienen) en wij hebben niets!’.  
 
Mirjam werd Marian 
Omstreeks 1942 kwam mijnheer Barendregt eens bij ons thuis en vroeg: ’Wat is er aan de hand, kan 
ik misschien helpen?’ Toen kwam zijn verhaal: we hebben een klein Joods meisje in huis. Het is al een 
tijd goed gegaan, maar gisteren werd ons huis bestormd door Duitse soldaten. Mijn vrouw was net 
even bij de buren om het kind op te halen, daar had Marian gespeeld. Dat was haar geluk, anders 
was ze meegenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is verraden dat er bij ons in huis een Joods meisje is. Hoe kunnen grote mensen jacht maken op 
zo’n kind, het is onbegrijpelijk. 
Mijn moeder moet toen eerst koffie gezet en mijnheer Barendregt kwam weer tot rust. Vader kwam 
thuis en was verrast daar zijn goede vriend te zien. Nadat die het gehele verhaal had gehoord werd er 
gesproken over een onderduikadres voor het meisje. Nu had mijn vader een zuster, die met haar man 
midden in het akkerland tussen St. Pancras en Koedijk bij een watermolen woonde. Het waren 

Mirjam in de tuin van de 
familie Barendregt (collectie 
M. Allouch-Spalter) 

 

Mirjam voor het huis van de familie 
Barendregt in Wormerveer (collectie M. 
Allouch-Spalter)  

 



eenvoudige en blije mensen, wij kwamen er graag. Je kon er alleen varend komen. Mijn vader is er 
met mijnheer Barendregt in een roeibootje naar toe gegaan. Ze hebben daar het verhaal verteld en 
gevraagd of Marian er kon onderduiken. Hoewel ze al twee Joodse mensen in huis hadden stemden ze 
toe. 
Nog dezelfde avond hebben vader en mijnheer Barendregt haar er met een roeiboot heen gebracht. 
Wat waren die oude mensen blij met dat vrolijke kind. Marian had nu een opa en oma. 
Het leven ging er zo normaal mogelijk zijn gang. Elke dag voeren er schuitjes met tuinders langs het 
huisje. Marian wist, dat ze binnen moest komen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verraad 
Toch is er waarschijnlijk verraad in het spel geweest. Op een koude winternacht was er opeens veel 
lawaai om het huis. Er werd hard op de deur gebonsd en geschreeuwd: ‘Deur open!’. Wat een paniek. 
Het hele huis werd doorzocht. De twee Joodse onderduikers werden naar de boot geschopt. Ze 
kwamen ook bij het bedje van Marian. Nadat ze haar goed hadden bekeken, vroegen ze: ‘Hoe heet 
je? Heet je Sara?’ Maar ze keek hen alleen maar aan en antwoordde niets. Tante zei: ’Dat is mijn 
kleindochter’. De Duitsers geloofden haar eerst niet, waarop tante zei: ‘Kom maar mee naar de 
kamer, daar hangt het portret van haar ouders. Mijn zoon heeft een Javaanse vrouw en dit is hun 
kind.’ Daarna zijn de Duitsers weggegaan met de beide andere onderduikers. Die zijn nooit 
teruggekomen. 
Diezelfde nacht bracht mijn oom kleine Marian bij ons. Hij en zijn vrouw zijn meteen ondergedoken. 
Toen de Duitsers een volgende dag weer bij hun huisje kwamen, was er niets meer. 
 
Zwerftocht 
Voor Marian vonden we een onderduikadres in Bergen. Achterop de fiets heb ik haar in het donker 
weggebracht. Ze kwam in een gezin met twee kinderen, dat was fijn voor haar. Totdat er op een dag 
bij de buren een tuinder uit St. Pancras op bezoek kwam. Hij herkende in Marian het meisje van de 
watermolen. Paniek. Veiligheidshalve moesten we weer een andere plaats voor haar zoeken. Het 
lukte vrij snel. In een klein huisje aan de dijk, dicht bij de spoorbrug tussen St. Pancras en 
Heerhugowaard. Daar woonde een groot gezin Ten Wolde. Daar zou Marian niet opvallen. 
In schemerdonker heb ik haar opgehaald en achter op de fiets daar naar toe gebracht. Daar is Marian 
enkele maanden gebleven. Het was wel hongerwinter, maar in dat grote gezin was voor één kind 
meer ook nog wel eten genoeg. 
Eind maart was het met de oorlog zo gesteld, dat de familie Barendregt haar wel weer in huis durfde 
nemen. Nu werd aan mij gevraagd haar naar Wormerveer te brengen. De familie was in tranen toen 
we weggingen. Het was een lange reis en dat op massieve banden. 
 
Marian werd weer Mirjam 
Na de oorlog trouwde ik met onze onderduiker en gingen we in Bergen wonen. Toen kwamen we te 
weten dat Marian in werkelijkheid Mirjam Spalter heette en dat haar ouders de oorlog ook hadden 
overleefd. Zij hadden Mirjam als 2-jarig meisje reeds afgestaan. 
Later is ze naar Israël gegaan en daar is ze getrouwd. Met haar man is ze nog eens teruggeweest om 
een feest te geven voor de Nederlanders, die haar leven redden. 

Mirjam tussen het echtpaar Heinis uit Sint 
Pancras, een van de gastgezinnen waar 
ze verbleef (collectie M. Allouch-Spalter) 

 



 
 Overigens schijnt Mirjam in 1944, toen verraad van de onderduikplek bij de familie ten Wolde 
dreigde, ook tijdelijk ondergebracht te zijn bij het boerengezin Strijbis in De Woude. 
 
Het echtpaar Spalter woonde in het begin van de oorlog in Amsterdam.  Hun kleine dochtertje 
Mirjam hadden zij al laten onderduiken. Waar dat wisten zij niet. 
Zij werden zelf op 5-11-1942 gewaarschuwd door een politieman, en doken onder in een 
bovenwoning aan de Krispijnseweg in Dordrecht. Daar woonde het echtpaar Schram-De Jong, dat 
meer joden opving. Ook zaten zij soms ondergedoken bij het echtpaar Venverloo, dat aan de 
Oranjelaan 44 (nu 292) woonde. Tussen 6-11-1942 en 5-5-1945 verborgen zij zich, maar ze maakten 
de bevrijding mee in Dordrecht. Lotte waagde zich tijdens de Hongerwinter regelmatig op straat, in 
een (vergeefse) poging om eten te halen bij de boeren in de omgeving. Ze had haar haren gebleekt, 
zich zwaar opgemaakt en een bril opgezet om niet herkend te worden. Kort na de bevrijding vertelde 
een koerierster dat dochter Mirjam in Wormerveer was. Haar ouders zagen haar terug op Plein 13. 

Mirjam: “Ze hebben hun hele familie verloren. De enige die het ‘overleefd’ heeft, is de broer van mijn 
moeder, Heinz Wolf; hij was tandarts in Amsterdam. Hij moest onder dwang in Westerbork zijn vak 
uitoefenen.  Hij en zijn vrouw zijn kort na de oorlog aan de geleden ontberingen overleden”. De 
Spalters waren niet alleen familie, maar ook alle bezittingen kwijt. 

In 2017 zal Yad Vashem, Holocaust Museum te Jeruzalem, 
postuum de onderscheiding “Rechtvaardigen onder de 
Volkeren” aan de heer en mevrouw Barendregt verlenen.  

Georges en Lotte kwamen na een jaar ook naar Wormerveer. 
Er werden daar nog twee kinderen geboren: Henriëtte 
Gertrud Delphine (Rita) op 16-8-1946 en Jacob Abraham (Jack) 
op 3-8-1949. Georges Spalter begon in Dordrecht een kuiperij, 
maar kon in 1951, dankzij contacten van Arie Barendregt, het 
houtverwerkingsbedrijf Kaper aan het Krommeniërpad in 
Wormerveer overnemen. Het gezin verhuisde eerst naar 
Heiloo en vervolgens naar Wormerveer. 

Mirjam trouwde in juli 1962 met Edmond Allouch en emigreerde rond 1965 naar Israël. Van haar 
belevenissen deed zij verslag in dagblad De Typhoon. Haar zuster Rita kwam later als gescheiden 
vrouw met een baby van acht maanden in 1977 ook naar Israël. Zij hertrouwde in 1985 met een iets 
oudere man die in 2014 overleed.  Rita woont op vijftien minuten afstand van haar zusje Mirjam. Jack 
Spalter werd mede-eigenaar van drukkerij Equipage in Assendelft. Bij het overlijden van Albertha 
Barendregt, in februari 1965, schreef dagblad De Typhoon: “Als ‘tante Bet’ heeft zij veel joodse 
landgenoten geholpen aan de wrede bezettingsgreep te ontkomen.” 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlnr: Mirjam, Jack en Rita 

Bron: Privécollectie J.A. Spalter 

Lotte Spalter-Wolf 

Bron: Privécollectie J.A. Spalter 

 

Georges en Lotte in latere jaren. 

Bron: Privécollectie J.A. Spalter 



Abraham Spalter, zijn vrouw Delphine en zoon Roger kwamen na hun gedwongen verhuizing naar 
Amsterdam terecht in de Staalstraat 12 I. Van daar werden zij gedeporteerd naar Duitsland. 
 
Vader Abraham (Albert), moeder Delphine en zoon Roger zijn omgekomen in de kampen. 
De tweede zoon Georges overleefde, zoals gezegd hierboven, samen met zijn vrouw Lieselotte Wolf 
de oorlog vanuit een onderduik. Ook hun dochtertje Mirjam. Lotte overleed op 28-2-1993, Georges 
op 21-2-1997. 
 
Abraham Spalter  
Zelechow Maly, 4-4-1878 
Auschwitz, 7-9-1942 
Hij bereikte de leeftijd van 65 jaar 
 
Delphine Dreyfus  
Mertzwiller, 15-5-1883 
Auschwitz, 7-9-1942 
Zij bereikte de leeftijd van 59 jaar 
  
Roger Spalter  
Parijs, 28-7-1912 
Midden-Europa,15-3-1945 
Hij bereikte de leeftijd van 32 jaar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Bron: Gezinskaart Amsterdam NL-SAA-4041481 

Bron: 
Gezinskaart 
Amsterdam 
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Bron: 
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Amsterdam 
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In Yad Vashem is Albert (Abraham) vermeld, getuige onderstaand document uit 1998. 
 

 
  



In Yad Vashem is ook zoon Roger vermeld, getuige onderstaand document uit 1998. 
 

 
  



In Yad Vashem is ook moeder Delphine vermeld, getuige onderstaand document uit 1998. 
 
 

 


